
WinterWonderWandeling 

Tijd en plaats
Op een prachtige buitenplaats nabij ons zo geliefde Spiegel. Verzamelen bij de ingang van Natuurmonumenten
op Landgoed Gooilust. Gelegen aan het Zuidereind 49 te ‘s Graveland. Het zou een bijzondere
groepswandeling worden op zaterdag 12 Februari met aanvang om 15.00 uur. Anno 2022, na twee moeilijke
jaren vol van corona perikelen, was het heerlijk om het heden even te vergeten en op zo’n prachtige
buitenplaats samen te zijn waar zo veel interessante geschiedenis ligt. Je inbeelden hoe het vroeger was, toen
alles nog met paard en wagen ging, verlost van global warming of stikstofcrisis. Een heerlijk coulissenlandschap
van prachtige landerijen en indrukwekkende reusachtige mammoetbomen. Ja, wat zijn we toch een bofkonten
dat we in zo’n mooie omgeving mogen wonen. De weersomstandigheden waren winters, koud met een fris 
briesje. Mutsje op, kraag omhoog en een warm gloeiend hart, vol van geluk om ouderwets gezellig samen met 
de Vrienden van het Spiegel bijeen te komen. De minimum temperatuur lag rond de nul graden celsius die dag 
met maximum temperatuur tot 7 graden celsius. 

Onvangst
Ja, daar zag ik ze al staan, Els Noorda secretaris en Fransien Jongmans rots in de branding van ons bestuur 
waren de eersten. Ze hadden hun bakfiets volgeladen met versnaperingen en drankjes na afloop, heerlijk. In 
plukjes kwamen ook de overige deelnemers aan, lopend of op de fiets, in ieder geval goed gemutst!
Toen een woord van welkom door onze nieuwe voorzitter Robert Kok, zeer content over de grote opkomst. Er 
waren zelfs meer gegadigden dan plekken. Natuurmonumenten verbiedt het met te grote groepen haar 
natuurgebieden te betreden, dat is natuurlijk begrijpelijk. 

Wandeling
Robert introduceerde boswachter Roy Sikking van Natuurmonumenten, die de groep op zijn eigen en 
buitengewoon aansprekende en informatieve wijze meenam langs allerlei interessante wetenswaardigheden 
van landgoed Gooilust. Weetjes over zoogdieren, vogels, bomen, opstallen en staat van onderhoud kwamen 
allen ruim aan bod. Met gepaste grapjes en grote kennis van Six en Blaauw wist Roy ons mee te nemen op een 
reis door de tijd en kregen we inzicht in de ontstaansgeschiedenis van dit gevarieerde gebied. De grote 
diversiteit aan bomensoorten en landschapsinrichting hadden zijn aandacht.

Gebeurtenis
Het laagstaande zonnetje wierp haar stralen haast horizontaal over de landerijen. We liepen langs manshoge 
rhododendron struiken, tussen exotische thuja’s tot we weer tussen kolossale eiken en beuken stonden. Het 
geluid van kletterende snavels deed ons omhoog kijken. Een kolonie blauwe reigers was juist bezig met balts 
en het bouwen van hun nest. Een vrolijk schouwspel waarin op clowneske wijze het reigerspaar takje voor 
takje haar nest vormgeeft. (haast net zo’n toestand als aanbouw of verbouw in ons zo geliefde Spiegel…) We 
vervolgden onze tocht en verwisselden hout voor open veld. Toen traden langs een singeltje van bramen en 
riet een bokje, reegeit en koppel smalreeen uit, capreolus capreolus. Wat is het toch heerlijk om zo dicht bij 
huis zoiets te zien. Allen genoten van deze sierlijke kleine hoefdieren. Het ree is een graag geziene bewoner 
van het landgoed. Roy de boswachter vertelde dat vrijwilligers voor de start van het maaien van het gras de 
reekalfjes opsporen en in veiligheid brengen. Ook het aangelijnd houden van honden draagt enorm bij aan het 
in stand houden van een gezonde reewild populatie. Dan nog de dassen en vossenburchten. Wist je dat deze 
soms wel honderden jaren oud zijn. Net als wij is vos of das enorm gesteld op eigen huis en haard. De natuur
laat maar weer eens zien dat als je eenmaal op een fijn plekje woont, je daar vaak generaties lang van wil
blijven genieten. Een belangrijke les in beheer en behoud, welke zeker ook opgaat voor ons mooie Spiegel.

Afscheid bij de boom
‘t was een heerlijke middag. Gelukkig was het nog niet helemaal afgelopen. De bakfiets met het borreltje stond 
nog bij de boom. Philip Tulleken onze oud voorzitter rende nog snel even op en neer en wist een heus
borrelbuffetje uit te klappen. Zo konden we nog heel even lekker nagenieten en onze ervaringen delen. 
Nieuwe contacten werden gelegd en plannen voor de nationale opruimdag op 16 maart werden gesmeed. We 
zouden elkaar snel weer treffen, nu het ernaar uit zag dat de corona beperkingen hun einde zagen naderen. 
Bedankt voor de mooie dag en tot snel weer!


